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Afscheid

Het is tijd voor mij te gaan
nu geen tranen meer

kijk naar de hemel en geloof
eens zien we elkaar weer

Tijd voor mij jou te verlaten
geen verdriet meer en geen pijn
kijk naar de regenboog en weet
ik zal er altijd zijn

Het zal niet eeuwig duren
eens komt er een moment
dat ik je weer zal vasthouden
dat je weer bij me bent

Tijd voor ons om afscheid te nemen.
droog je tranen nou

En als je 's avonds naar de sterren kijkt,
weet dan, dat ik van je hou

Denk aan mij en wens mij
altijd heel dicht bij

praat met mij, verdring de pijn
ik zal er altijd voor je zijn

Allerzielen 2008 tot Allerzielen 2009

Wij namen afscheid van:

Hubertina Hilgers

Math Janssen

André Dijcks

Henk van Smoorenburg
Trijntje Nelissen-Van Neer
Rosalia Cuijpers-Van Lumich
Annie Kitzen-Tholen

Annie Van der Borgh-Reumers
Leny Rutten-Von Lumich
Frans Wilms

Frits Mohren

Pierre Wolters

Joep Hennes

Mia Hensgens-Wagemans
Pierre Wackers

Piet Laumen

Mogen zij rusten in vrede

84 jaar
68 jaar
15 jaar
89 jaar
97 jaar
88 jaar
76 jaar
83 jaar
76 jaar
54 jaar
74 jaar
81 jaar
76 jaar
75 jaar
75 jaar
78 jaar



